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‘Vanaf tram 16 was

Janneke Leber over haar mediumschap



SPECIAL
- Mediumschap

De ingang van haar praktijk ligt vanaf de weg gezien een beetje verscholen. “Dat
werkt goed”, zegt ze. Want? “Blijkbaar is het bezoek aan een medium voor best wat
mensen nog steeds een beetje spannend.” Aan het woord is Janneke Leber, een -
naar eigen zeggen - ‘nuchter’ medium. Maar wat betekent het om nuchter te zijn als
de beroepsgroep waartoe je behoort door een belangrijk deel van de samenleving
als gezweef of zelfs kwakzalverij wordt bestempeld? En hoe ga je als medium
eigenlijk met je eigen twijfels en onzekerheden om? We zochten Janneke op in het
Gooische Bussum - zénder pruik of plaksnor - en vroegen het haar.
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Als Kreeft van 23 juni 1967 is Janneke Leber honkvast.

Ze beschouwt verhuizen niet als één van haar grootste
hobby’s en herkent zich beter in een kwalificatie als ‘huis-
mus’. Geen wonder dus, dat ze alweer een kwart eeuw

in Bussum woon- en werkzaam is. Als medium weltever-
staan, al zag het er lange tijd niet naar uit dat ze die
kant op zou gaan. Integendeel! Janneke: “Ik ben geboren
binnen een uitdagende gezinssituatie, waarbij onrust het
allesoverheersende thema was. Al vroeg moest ik daar-
om, als overlevingsstrategie, leren mijn gevoelssprieten te
gebruiken om eventuele onverwachtheden voor te zijn.
Maar of ik, zoals bij andere mediums soms het geval is, op
Jjonge leeftijd al overleden dierbaren aan mijn bed had
staan? Nee hoor! Niets van dat al. Wel zocht ik, omdat de
verbinding met mijn huisgenoten ingewikkeld was, actief
verbinding met iets ‘anders’. Zo kon ik uren in de natuur in
gesprek zijn. Met wat? Daar heb ik pas sinds de ontwikke-
ling van mijn mediumschap vele jaren later een idee van
gekregen..”

Scheve groei

Als kind heeft Janneke een grote droom: topsporter wor-
den! De aandacht die ze in het gezin ontbeert, zoekt ze,
onbewust uiteraard van een dergelijke innerlijke drijfveer,
eerst in het schaatsen. Als blijkt dat ze als schaatser nooit
de allerhoogste podia zal gaan betreden, stapt ze over op
wielrennen. Met succes! Ze neemt jarenlang op zeer ver-
dienstelijk niveau gelicentieerd en wel deel aan wedstrijd-
koersen. Maar winnen, dat doet ze zelden... Janneke: “lk
ontdekte dat ik graag wilde winnen, maar niet ten koste
van alles. Anderen tegen de hekken werken of af en toe

een slinks elleboogje, dat zat er bij mij karakter-technisch
gewoon niet in. Ik was, zogezegd, geen afmaker, geen kil-
ler. Omdat ook mijn lichaam tegen de topsport in opstand
kwam, zag ik mezelf rond mijn achttiende genoodzaakt
mijn grote droom te laten varen. Radeloos was ik! Ik was
te lief. Te soft. Wat nu? Mediumschap stond natuurlijk niet
op het lijstje bij de beroepskeuzetesten. Wist tiberhaupt
toentertijd niet dat zoiets bestond, het lag gewoonweg
niet in mijn belevingswereld of interessegebied. Techniek,
daar bleek ik wél aanleg voor te hebben. Maar omdat

ik meer van taal hield, ben ik uiteindelijk vertaalweten-
schappen gaan studeren. Dat gepiel met woordjes, heer-
lijk! Daar is de basis voor mijn schrijven gelegd (Janneke
heeft inmiddels twee boeken op haar naam staan, red.)”
Na haar afstuderen belandt Janneke als freelance (eind)
redacteur in de bladenbranche, onder andere bij de
Libelle. “Heel veel geleerd in een topteam”, zo stelt ze over
die tijd. Maar gaandeweg gaat er vanbinnen iets knagen.
Wt precies, dat blijft lang onduidelijk. Janneke: “Ik had
het gevoel ‘scheef’ te zijn, niet in balans. Een terugke-
rende droom zetten me op het juiste spoor. In die droom
hoorde ik het gehuil van een baby, zonder het kleintje
daadwerkelijk te kunnen vinden. Toen ik de zuigeling ein-
delijk wel vond, hield het huilen ogenblikkelijk op en werd
ik wakker. Op het fysieke ontwaken volgde de figuurlijke
variant: ik begreep ineens dat het gevoel ‘scheef’ te zijn

‘Ik was echt een medium in

weerstand’
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in direct verband stond met mijn ongeadresseerde en
weggestopte emoties. Wilde ik als mens in balans komen,
dan moest ik, naast mijn al aangescherpte intellect, juist
die kant van mezelf gaan voeden.”

Flabbergasted

Maar als je niet gewend bent om je gevoelens te voelen,
om ze te (h)erkennen, wat dan? Waar in vredesnaam te
beginnen? Zoals altijd wanneer iets wérkelijk de bedoeling
of voorbestemd is, steekt de voorzienigheid een helpende
hand toe. Want wat blijkt? Nog geen twee straten verder-
op in Bussum, waar Janneke op dat moment net is komen
wonen, bevindt zich een mooi spiritueel centrum. En dus
loopt Janneke - onder het mom ‘baadt het niet, dan
schaadt het niet’ - er op een dag gewoon eens naar bin-
nen. En blijft iets, ondanks enkele teleurstellende consul-
ten, haar naar De kern, zoals het spiritueel centrum heet,
trekken. Tot op een dag de jackpot valt en ze het medium
Helga Quispel ontmoet. Janneke: “Ik had me voor het con-
sult met Helga voorgenomen niets los te laten, omdat ik
daarvoor weleens gemerkt had dat mediums of paragnos-
ten me het nodige aan informatie probeerden te ontfutse-
len. Maar Helga kon me volledig spontaan zo’n beetje mijn

. ‘Gééh ehkei med L kan 100%

zeker van zijn zaak zijn’
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hele levensverhaal oplepelen en wist ook het precaire stuk
waar ik net in die periode doorheen ging (Janneke’s breuk
met haar moeder, red.) aan te raken. Ik was flabbergas-
ted. Eindelijk iemand die me zag, écht zag. Niet op een
podium of zo, maar als mens. De consulten en gesprekken
die ik daarna met haar had, bleken een wekenlang na-ijl
effect te hebben. Beetje bij beetje werd ik op zachte, sub-
tiele wijze naar mijn gevoel geleid. Nooit liet ze mijn hand
los. Wat dat betreft was en blijft ze echt mijn spirituele
moedertje, ook al is ze enige tijd geleden gaan hemelen.”
Natuurlijk herkent Helga bij Janneke de mediamieke ge-
voeligheid die ze zelf sinds jaar en dag etaleert. Maar dat
direct benoemen, doet ze niet. Janneke: “Ik denk ook niet
dat het, zoals ik nog weleens zie gebeuren, de taak van
mediums is om te zeggen: ‘Ook jij bent er eentje’. Medium-
schap ontvouwt zich op natuurlijke wijze, of ontvouwt zich
niet. Wat Helga wél zei, was bijvoorbeeld: ‘Ga eens kijken
bij de Academie voor Mediumschap in Naarden”

Rug tegen de muur

Zo gezegd, zo gedaan. Met enige schroom klopt Jan-
neke bij José Gosschalk in Naarden aan. Met het vaste
voornemen er na de cursus intuitieve ontwikkeling weer
de deur achter zich dicht te trekken en haar werk in de
bladenbranche op te pakken. Terugblikkend: “Ik was toen
echt een medium in weerstand. Wanneer die baby uit
mijn dromen volgroeid was en daarmee mijn systeem
meer in balans, zou ik mijn oude leventje gewoon weer
oppakken. Liep dat even anders! De kredietcrisis van 2008
gooide roet in het eten. Ik kreeg mijn voet bij de bladen
niet meer tussen de deur. Achteraf gezien denk ik dat het
zo heeft moeten zijn en dat er boven wel aan een paar
radartjes gedraaid is om het zo te laten lopen. Hoe dan
ook; toen dat muurtje dat ik om me heen had gebouwd
mede dankzij Helga, José en een doortastende psycho-
loog grotendeels afgebrokkeld was, stond daar tussen de
optrekkende stofwolken het mediumschap als bijna enige
serieuze beroepskeuze nog overeind.” Nu, bijna anderhalf
decennium en duizenden zelfgegeven consulten verder,
kan Janneke erom lachen. Maar spannend was het wel
toen, die keuze en de daaropvolgende startersmaanden
als betaald medium: “lk was hoofdkostwinner en stond
voor m’n gevoel met mijn rug tegen de muur. Natuurlijk
had ik tijdens mijn tijd in Naarden kunnen wennen aan
het werk als medium. Maar dat betekent nog niet dat je
volledig zelfverzekerd en volkomen overtuigd van eigen
kunnen en eigen waarheid aan de start verschijnt. Sterker
nog: ook doorgewinterde mediums ontberen een derge-
lijke zekerheid. Of, zoals een bekend Engels medium ooit
eens zei: ‘You'll never find a confident medium, but we've

it

got a job to do:

Een gevoel van aanwezigheid

Die allereerste keer dat ze bewust contact lijkt te maken
met gene zijde, Janneke herinnert het zich nog als de dag
van gisteren: “Ik zat tegenover een medecursist en moest
plots aan mijn tante denken. Tegelijkertijd hoorde ik het
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‘Vaak luidt het eerljjke

antwoord: ik weet het niet’

belletje van de Amsterdamse tram en zag ik het getal 16
voor mijn geestesoog. En dus vroeg ik: ‘Klopt het dat je
tante, die vlak bij lijn 16 in Amsterdam woonde, onlangs

is overleden?’ Het klopte gewoon. Letterlijk! Ik heb geloof
ik vijf minuten met open mond voor me uit zitten staren.
Tot die tijd denk je dat je er nog wel van weglopen kunt.
Maar vanaf lijn 16 wist ik dat er voor mij geen weg terug
meer was.” Elk medium in opleiding kent het gevoel of de
gedachte: dit verzin ik zelf. En het komt ook daadwerkelijk
voor dat fantasie de overhand neemt. De kunst is het om
het verschil te leren kennen tussen werkelijkheid en inbeel-
ding. Geen gemakkelijke klus, aldus Janneke: “Als ingevin-
gen in mijn geval niet gepaard gaan met een gevoel van
aanwezigheid, dan is het wat mij betreft ‘verdacht’. De
sensatie van de aanwezigheid van iemand uit de spiritue-
le wereld, hoewel uiterst subtiel, leer je gaandeweg steeds
beter herkennen. Zo raak je vertrouwd met je eigen me-
diumschap, waarbij aangetekend dat deze allesbehalve
statisch is. Zo kom ik zelf net uit een periode waarin ik veel
beelden mocht ontvangen. Ineens zijn de beelden weg

en is het weer meer voelen en horen. Geen idee waarom, #

maar het houdt je wel scherp. lets wat ook voor de eerder
gememoreerde onzekerheid geldt. Want: wat is bewijs?
Je kunt nooit met honderd procent zekerheid stellen of
iets ‘echt’ is, wie je ‘aan de lijn” hebt of waar de informatie
vandaan komt die je als medium doorkrijgt. Natuurlijk
mag je als medium met vertrouwen je werk doen, maar
niet zelden luidt het meest zuivere en eerlijke antwoord:
‘lk weet het niet. Althans niet zéker’”

Goed voorbeeld doet...

Janneke omschrijft zich graag als een ‘nuchter medium,
wars van zweverigheid. Wat bedoelt ze daarmee, gezien

het feit dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse
samenleving haar werk juist als ‘gezweef” bestempelt?
“Ik vind het zweverig worden als mensen het paranor-
male gebruiken, of eigenlijk misbruiken, als viucht uit de
realiteit. Men heeft het gevoel er niet bij te horen of er
niet tussen te passen en kiest er dan maar voor ‘aardse
futiliteiten’ achter zich te laten en zich te storten op het
spirituele. Een ideaal medium is wat mij betreft als een
boom: met de wortels stevig in de grond verankerd en de
takken omhoog reikend naar de hemel. Alles valt of staat
met balans tussen die twee werelden. Daarom kan ik me
nog steeds verbazen wanneer ik mediums ontmoet die
zichzelf niet goed verzorgen of er een ronduit ongezonde
levensstijl op nahouden. Ik twijfel niet aan hun kunnen,
maar ik denk altijd maar zo: goed voorbeeld doet goed
volgen. Een rokende dokter, dat kan toch eigenlijk ook
niet? lk vind het in elk geval een geweldige pre als me-
diums védrleven wat ze zelf verkondigen. Practice what
you preach. Dus niet achter iemands rug praten, terwijl
je ondertussen onvoorwaardelijke liefde predikt. Je bent
het als spiritueel hulpverlener aan je stand verplicht mond
en hart op één lijn te krijgen. Onlangs heb ik met zeven
vrouwelijke collega’s de codperatie ‘Mediumschap XXL

‘Ik vind het zweverig als
men het spirituele als viucht

gebruikt’




opgericht om te laten zien dat samenwerking ook in onze
branche, niet zelden geplaagd door afgunst en rivaliteit,
prima mogelijk is. Voorwaarde is wel dat je op een ge-
weldloze manier met elkaar communiceert, elkaar niet
afkraakt, be- of veroordeelt, en tijdig bijstuurt wanneer
het toch eens de verkeerde kant op dreigt te gaan. Onder-
tussen focussen we ons in plaats van op het introduceren
van het Engelse mediumschap op het ontdekken van het
typisch Nederlandse mediumschap.”

Opsomming of verhaal?

Zoals bijna elk zichzelf respecterend medium, bezocht
ook Janneke het gerenommeerde Engelse Arthur Findlay
College. Een opleidingsinstituut voor mediums, waar ze
onder de indruk raakte van sommige vaandeldragers van
het Engelse mediumschap. Janneke: “Neem nu zo’n Mavis
Pittilla. Die vrouw is zé goed en zuiver, dat is gewoonweg
niet in woorden te vatten. Uit alles wat ze zegt en doet
komt naar voren dat ze elke minuut van de dag lééft

met de spirituele wereld. Voorbeeldje: tijdens een college
moest Mavis, die ons op dat moment doceerde, even de
zaal verlaten. Om haar bij terugkomst op de hoogte te
stellen van onze vorderingen, hielden we aantekeningen
bij. Maar toen ze daadwerkelijk terugkeerde, reageerde
ze enigszins verrast. Alsof we haar niet genoeg vertrouwd
hadden. Om vervolgens op te sommen wat elk van ons

in de tijd van haar fysieke afwezigheid gedaan had. lk
bedoel: iedereen kan tegen een bal trappen, van trainen
word je beter en enkelen maken er zelfs hun beroep van.
Maar Johan Cruijff heeft een gave. Mavis was zogezegd
de nummer veertien onder de mediums, van de buiten-
categorie. Niet per se iets om jaloers op te zijn, al kan ik
wel verlangen naar het gemak waarmee het werk haar en
een vergelijkbare grootmeester als Andy Byng afgaat.” Het
zo-even door Janneke genoemde Engelse mediumschap,
richt zich zeer nadrukkelijk op het leveren van bewijs voor
het bestaan van leven na de dood. Zozeer zelfs, dat con-
sulten af en toe in een opsomming van feiten ontaarden.
Prima om op die manier bevestigd te krijgen dat je deze
of gene overledene daadwerkelijk aan de lijn hebt, een
besef dat nabestaanden veel troost kan bieden boven-
dien. Maar waar is de context? Waar het verhaal? Als ik
dan als overledene eindelijk bij mijn dochter uitkom, dan
wil ik toch vertellen? Een boodschap geven, ondersteuning
bieden of liefde tot uiting brengen? Mijn naam, telefoon-
nummer en beroep kent ze toch wel. En in het geval van
een zaalreading willen we de overige aanwezigen spirit
toch laten ervaren en het verhaal mee laten beleven? Me-
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‘Mediumschap gaat over relaties en

liefdesbanden. Zoiets wil je vooral voelen’

diumschap gaat over relaties, over liefdesbanden die de
grens van leven en dood overstijgen. Zoiets wil je voelen.”

Vrije wil

En dus? Is het typisch Nederlandse mediumschap, als
zoiets al zou bestaan, een ronde uitvoering van de meer
vierkante Engelse variant? “Zoiets”, beaamt Janneke. Om
eraan toe te voegen: “Wij Nederlanders kleuren, daar waar
de Engelsen zich uiterst gedisciplineerd aan een strak
protocol houden, liever af en toe buiten de lijntjes. Op een
goede manier welteverstaan, met humor en passie. Bo-
vendien stoort het ontkennen van kwaad en donker, waar
men binnen het Engelse mediumschap de neiging toe
heeft, mij op basis van zelf opgedane ervaringen persoon-
lijk. Niet alles aan die andere kant van de sluier is liefde

en licht. Op de vraag waarom negativiteit ook na onze
dood voort kan woekeren, heb ik echter geen antwoord.
Misschien heeft het met onze vrije wil te maken, een
eigenschap die we ook na het afleggen van ons stoffelijk
omhulsel behouden. Ik moet denken aan mijn eigen over-
leden schoonmoeder, die bij leven last had van reuma. Als
zij doorkwam, schoot steevast de hand van het desbetref-
fende medium in een kramp. Alsof mijn schoonmoeder nog
steeds leed aan deze, toch vooral lichamelijke aandoe-
ning. Tot het moment dat ze tijdens een demonstratie
doorkwam en zich via een medium zonder verkramping
en zelfs vrolijk zwaaiend aan mij presenteerde. Waarbij de
boodschap meegegeven werd dat dit, naast gedagzeg-
gen, 66k afscheid van een aardse conditie was. Om wat
voor reden dan ook had schoonmoeder aan gene zijde
dus nog een tijdje vastgehouden aan haar reuma. Met
andere woorden: je hoeft na de dood niet ineens onder-
gedompeld in en omarmd te worden door een oceaan van
liefde. Soms zijn er nog stukken die om oplossing vragen
en overgave in de weg staan, terwijl andere keren de ziel
bijvoorbeeld zijn rol als pater familias of vrouw des huizes
nog een tijdje wenst te vervullen”

Ons thuis

De vraag is of Janneke, na al haar contacten met gene
zijde, een goed beeld heeft van hoe het leven er na de
dood uitziet. Eerlijk als ze is, tekent ze bij haar beantwoor-
ding van de vraag aan dat het haar zienswijze is op dit
moment in de tijd en dat haar inzichten op basis van nieu-
we ervaringen zomaar kunnen veranderen. Dat gezegd
hebbende: “Hiernamaails is ons thuis en in menig opzicht
‘echter’ dan ons stoffelijke bestaan. Je ontdekt daar wat




‘Het is een pre als mediums védrleven wat ze zelf verkondigen’

liefde is, iets wat op Aarde met een permanente zoek-
tocht gepaard gaat. Daar ben je er echter z6 dichtbij, dat
het als het ware permanent door je heen ademt. Als je je
daarvoor openstelt althans. Aards gedoe valt van je af of
komt in een ander perspectief te staan, waardoor moeilij-
ke relaties alsnog hersteld worden en voorheen knellende
banden tot ontspanning komen. Tevens merk ik dat zielen
elkaar opzoeken op basis van affiniteit en interesse, veel
meer nog dan op Aarde het geval is. Soort zoekt soort, het
gaat helemaal op voor het leven daar. Maar of de dingen
die ik te zien krijg ook echt letterlijk. genomen moeten
worden? |k denk aan de jongedame die een tijdje terug

" doorkwam en zich aan haar ouders omringd door kinde-
ren liet zien. Dat beeld raakte de nabestaanden enorm.
Geen wonder: de desbetreffende jongedame bleek net
ontdekt te hebben dat ze met kinderen wilde werken,
toen ze omkwam bij een verkeersongeluk. lk geef dergelij-
ke beelden door, omdat erop aangedrongen wordt. Maar
of het in dit geval betekent dat dochterlief aan gene zijde
daadwerkelijk het werk doet waar haar hart op Aarde

ook al naar uitging 6f dat het beeld gegeven wordt om
de ouders gerust te stellen en te troosten...? Ik weet het
oprecht niet.”

Ambassadeur van de ziel

Het is wat betreft Janneke niet erg dat ze niet overal een
antwoord op heeft. Dat sommige zaken in mysterie ge-
huld blijven. Wat belangrijk is, is dat de ontvanger van een
mediamiek consult na afloop het vertrouwen heeft dat de
verbinding met de overleden dierbare nog altijd bestaat.
Sterker nog: dat men elkaar ooit weer zal ontmoeten.
Janneke: “Een gevoel van afronding is altijd mooi. Nog
mooier is het als het contact tegelijkertijd nieuwe ope-
ningen biedt voor herstel van kwetsuur of opheldering van
onbeantwoorde vragen. Het allermooist is het als men
voortaan zonder tussenkomst van mij of een ander medi-
um dat contact zelf kan onderhouden. Klinkt paradoxaal
misschien - want ik hou van mijn werk met heel mijn hart
en ziel - maar het liefst maak ik mezelf als medium zo snel

‘Het donker ontkennen, zoals
ik menig medium hoor doen,

stoort me’



‘Het allermooist is het als men na het consult zelf het lijntje

met boven kan onderhouden’

mogelijk overbodig.” Maar dat moment is nog niet geko-
men. Hele bevolkingsgroepen zijn nog verstoken gebleven
van het goede nieuws dat de dood niet het einde is en de
liefde uiteindelijk het laatste woord heeft. Om ook hen te
bereiken schrijft Janneke boeken, waarin ze haar medi-
umschap beschrijft en opgedane ervaringen van haarzelf
en haar cliénten op soms bijna literaire wijze verwoordt.
Als ze één ding zou mogen meegeven, dan is het wel dat
wij mensen zielen zijn. Janneke: “Ik beschouw mezelf als
ambassadeur van de ziel. Ik geloof dat de realisatie dat
wij zielen zijn in plaats hebben, heel veel leed op deze
wereld kan voorkomen. Wij zijn niet zeven miljard mensen

Boek met boodschap uit de hemel

die volkomen onafhankelijk van elkaar opereren. In de rea-
liteit zijn we allemaal met energetische lijntjes verbonden.
Van hart tot hart. Van ziel tot ziel”

De oude Maya’s zeiden het al tegen elkaar tijdens hun
begroetingen: ‘In lak’ech’, ofwel: ‘Ik ben een andere jij.
Zullen we, met dat in het achterhoofd, afspreken dat

we ons voortaan niet meer schichtig en schuchter zullen
gedragen bij bezoekjes aan mediums als Janneke? Deal! -

Benieuwd naar hoe cliénten een consult bij Janneke
beleven? Lees het ervaringsverhaal van Saar Koopman op

www.paravisiemagazine.nl

Janneke Leber (info: WWW.JANNEKELEBER.NL) schreef Het ministerie van Spirituele Zaken

(S2 uitgevers, ISBN 9789492528742). Wil jij haar boek bestellen en daarin een hele pagina met

een boodschap van de spirituele wereld speciaal voor jou opgenomen zien? Dat kan! Ga naar
MINISTERIEVANSPIRITUELEZAKEN.NL/BOUWSTENEN en koop jouw boek met persoonlijke boodschap.



