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Praktiscl

spiritueel

Het wordt tijd dat we leren luisteren naar onze innerlijke wijsheid, vindt Janneke
Leber. ,Noem dat intuitie als je wilt, maar veronachtzaam de stem van je ziel niet” Het
nuchtere medium heeft een nieuw boek geschreven: 'Het ministerie van Spirituele
zaken'. ,Een serieuzere titel in vergelijking met 'Dooie boel’, mijn vorige boek. Ik wil er
niet meer lacherig over doen. We mogen zo langzamerhand wel stelling nemen.”

aar praktijk in Bussum wordt
druk bezocht. Vooral door
gewone mensen die naar
antwoorden zoeken. ,,Laatst
had ik een arts die op de spoedeisende
hulp werkt. Hij had iets waargenomen
bij iemand die overleed en kon dat
niet verklaren. Dit durfde hij niet te
bespreken met zijn collega’s. Bij zo’n
consult ga ik echt niet dicteren hoe het
zit. Wel stem ik mijn energie op de
ander af. Zo kunnen we samen tot de
kern komen. Mensen zijn veel wijzer
dan ze denken. Soms kan het nodig
zijn dat iemand je helpt om bij die
wijsheid te komen.” In haar nieuwe
boek ’Het ministerie van Spirituele
zaken’ kun je lezen wat er zoal in de
praktijk van Janneke Leber (1967) ge-
beurt. Leesvoer voor de ziel.
Er hangt een rustgevende sfeer in haar
praktijkruimte. En dat zonder wie-
rook, Boeddhabeeldjes, klankschalen
en yogamatjes. Vraag: Hoe kun je deze
vrouw, die misschien alles *voorvoelt’
nog verrassend interviewen. Oplos-
sing: toeval mag de hoofdrol spelen.
Janneke mag *het boek met alle levens-
vragen’ openslaan (samengesteld door
Coco de Meyere en Phil Muysson). Op
elke bladzijde staat één vraag gedrukt.
Ze kan kiezen tussen de linker- of de
rechtervraag. ,,Het lot bepaalt, daar
houd ik van.”

"Waar voel jij je nog altijd schuldig
over’ of "Wanneer loop je weg voor
jezelf’.

»Pittige vraag die eerste. Ik denk met-
een terug aan de lagere school. Tk
voelde totaal geen aansluiting met de
andere kinderen. Daarom speelde ik de
baas. Dat niet alleen, ik zaaide angst.
Zodat ze niet om me heen konden. Ik
was zo’n treiterkop. Dat kunnen de
mensen om me heen zich nu niet
voorstellen, maar ik kom van ver. Je
kunt oordelen over zo’n pester in de
klas maar interessanter is de vraag:

Wil jij echt zo doen’. Ik denk dus van
niet. Ik was er zelf niet blij mee. Zulk
gedrag komt ergens vandaan. Ik was
gewoon een diep ongelukkig meisje.
Ik voelde me alleen en onbegrepen en
was heel angstig. Ik heb mezelf groot-
gebracht. Dat had als voordeel, dat ik
mijn eigen gang kon gaan. Daardoor
heeft het wel lang geduurd eer ik me
kon openstellen voor verbinding.”

’De moed om te
leven ontbreekt
vaak uit angst om
het fout te doen’

,,En nu is verbinding mijn werk. Stel:
jij zit hier tegenover mij als klant. Dan
mag je helemaal niets zeggen. Ik ga
eerst voelen. Je kunt een medium zien
als een tomtom die contact maakt met
een satelliet en jou zo kan helpen
inzien waar je bent. Om daarna te
bepalen hoe je het best kunt rijden. Als
er overledenen bij komen kijken, is dat
ook een mooie verbinding. Eerst moet
ik bewijs kunnen leveren dat het echt
om die persoon gaat. Door details te
vertellen die ik absoluut niet kan
weten. Ook hierbij mag je niks tegen
me zeggen. Als je bijvoorbeeld een
slechte relatie met je vader hebt gehad
en hij uiteindelijk via mij aan jou
vertelt wat hem spijt en hoe hij je ziet,
dan kan een getroebleerde relatie over
de grens van de dood een nieuwe vorm
krijgen. Mooi heé. Op aarde lukt dat
soms niet doordat we al snel onze
stellingen betrekken en die overtui-
gingen durven die niet op te geven.”

’Van wie heb je het meest geleerd’ of
"Welk boek heeft je het meest gein-
spireerd’.

»van alles en iedereen leer je veel, maar
genenzijde is onnavolgbaar. Als je met
het hogere werkt, heb je er ook meteen
een clubje vrienden bij dat het honderd
procent goed met je voor heeft en er
alles aan wil doen om je verder te hel-
pen en te begeleiden. Zo heb ik geleerd
dat ik minder hard voor mezelf mag
zijn. Als ik heel eerlijk ben, heb ik van
die andere dimensie toch echt het
meest geleerd en voel ik me het meest
geinspireerd. Nog steeds. Als ik ergens
mee zit, stel ik een vraag. Daarop komt
dan vanzelf het antwoord. Je oog wordt
soms naar iets getrokken, soms kom je
iemand tegen die je zomaar het ant-
woord geeft en noem maar op. Eigen-
lijk heel praktisch. Maar je moet na-
tuurlijk wel bereid zijn dit ook te gelo-
ven en te accepteren. Geloven, in wat
dan ook, vraagt om meer moed dan
niet geloven. Als je gelooft, stel je je
kwetsbaar op.”

"Welk moment in je jeugd zou je
opnieuw willen meemaken’ of ’Kun
je stelen zonder wroeging’.

»Bij het woord diefstal heb ik geen
herinnering of gevoel. Nog maar eens
terug naar mijn jeugd dan maar. Naar
die ene zondagochtend toen ik het lef
had om in mijn zeilbootje te stappen
en weg te varen. Hoewel ik een eigen
bootje had, vond ik zeilen heel eng. Tk
vond mezelf niet goed genoeg. Maar
die dag overwon ik die beperking en
ben ik gewoon het water op gegaan.
Zonder concreet plan. Ik was ineens in
een heel moedige bui. Datzelfde held-
haftige gevoel komt af en toe terug.
Dan is het heerlijk om mijn eigen plan
te trekken en me niets aan te trekken
van alle conventies of angsten en onze-
kerheden of de hang naar perfectie.
Soms moet je gewoon doen. Dat heb ik
die zondagochtend voor het eerst erva-




’Geloven, in
wat dan
ook, vraagt
om meer
moed dan
niet geloven’

ren. Ik merk het ook bij de mensen die
naar mijn praktijk komen: de moed
om te leven ontbreekt vaak uit angst
om het fout te doen. Maar leef je dan
wel echt?”

’Kun je waarnemen door de ogen
van een kind’ of "Wanneer was je
het gelukkigst in je leven’.

»Het kost me geen moeite om onbe-
vangen naar de wereld om me heen te
kijken. Dat heeft ook te maken met
mijn twee zoons, die beiden een vorm
van autisme hebben. Ze kunnen prima
mee met de rest dus dat is het pro-
bleem niet, maar hun waarneming is
wel anders. Vooral voor de jongste ben
ik lang een brug naar de andere wereld
geweest. Ik ben goed getraind in het
meekijken omdat de wereld voor hem
zo spannend is. Hij is zo onbevangen,
zuiver en open. Daar leer ik van. De
grootste spirituele school is het leven
zelf, zeg ik wel eens tegen de mensen
die me om een consult vragen. En het
spirituele pad is geen A1, maar een
kronkelweg met vele afslagen. We
hebben keuzes. Daarom is het volgens
mij niet de bedoeling dat ik de toe-
komst voorspel. Of het geruststellend
is dat je weet wat je te wachten staat, is
namelijk nog maar de vraag. Als ik
tegen jou zeg: ’Jij vindt nooit meer een
nieuwe partner’, verlamt jou dat. Ik
denk dat door de keuzes die je zelf op
je levenspad maakt, je eigenheid
steeds meer tot uitdrukking komt. Ik
wil mensen helpen om inzicht te Krij-
gen in wie ze zijn en waar ze staan en
ze daarin vooral bekrachtigen. Als ze
hier de deur uitlopen, moeten ze zich
geestelijk rijker en emotioneel sterker
voelen dan in het moment waarop ze
de praktijk binnenstapten. Ik wil men-
sen laten ervaren hoe groot, krachtig
en wijs ze zijn. Alle antwoorden op je
levensvragen draag je namelijk zelf bij
je. Ook dit kun je allemaal in mijn
boek teruglezen.”

*Wat zou je niemand kunnen verge-
ven’ of ’Krijg je meer zelfvertrou-
wen door wat anderen over je zeg-
gen’.

HHet is mijn doel om dicht bij mezelf
te blijven. Ik wil me niet teveel laten
beinvloeden door anderen. Doordat ik
dit nu uitspreek, word ik vast binnen-
kort op de proef gesteld. Zo werkt het
groeiproces. De enige die je spirituele
ontwikkeling in de weg staat, ben je
zelf. Sommige mensen voelen zich hun
hele leven slachtoffer van het leveng
Slachtofferschap is hardnekkig. Al ik
iemand in mijn praktijk heb die zegt:
’Waarom ik’, volgt mijn antwoord
*Waarom niet’. Als je door je pijn heen
werkt, kom je vanzelf bij waar het echt
om gaat. Dat geeft vleugels.”

Jjannekeleber.nl




